Muziekclipjes maken met je mobieltje.

Als illustrator moet je de essentie van een tekst kunnen uitdrukken
in een beeld. Sommige kinderen kunnen dit zelfs beter dan zich uit-
drukken met woorden: ‘beelddenkers’. Erg belangrijk voor hun om
daar ook eens aandacht aan te schenken. Om een emotie op een
snelle, doeltreffende manier uit te drukken moet je leren denken
als een grafitti-artiest.

Op de tekst van een nummer van de muziekant Gers Pardoel gaan
de leerlingen beelden maken voor een simpel clipje die ze alle-
maal kunnen opnemen met hun mobieltje. De beelden worden
uitgevoerd met witte wasco en gekleurde ecoline op grote vellen
karton. Met witte ecoline voorkom je dat leerlingen te ‘netjes’ gaan
werken. Bekijk een voorbeeld van de clipjes:

https://youtu.be/ASBWjIm_msg

- onderwerpen: street-art, grafitti, expressionisme, emotie uitdrukken
- workshop kan worden cecombineerd met workshops muziek en met poézie

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 5/6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Aantal leerlingen: 10 tot 25.

Tijdsduur: 1tot 1,5 uur.

Materiaalkosten: karton, ecoline en wasco.
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